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DE OORLOG VERDWENEN
Kom vanavond met verhalen 
hoe de oorlog is verdwenen, 
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen. 
 
(Leo Vroman, Vrede) 
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Na de oorlog
Op het festival Film by the Sea in september jl. draaide ook de 
voor een groot deel in Westkapelle opgenomen film ‘De Dijk is 
Dicht’ uit 1950. In dit oorlogsdrama keert een jongeman terug 
naar Westkapelle, waar hij zijn vrouw bij het bombardement 
van 3 oktober 1944 heeft verloren. Hij verkeert in een diepe 
depressie en wordt overmand door zijn verdriet. In Westkapelle 
echter raakt hij steeds meer onder de indruk van de veerkracht 
van de inwoners en hun inspanningen om het dorp en het land 
te laten herrijzen. Uiteindelijk heeft hij een goed contact met 
de Westkappelaars, vooral met het meisje van de zangvereni-
ging, en kan hij een bijdrage leveren aan het herstel van Wal-
cheren en Westkapelle. 

Het is waar, als je de desolate beelden ziet van de naoorlogse 
chaos, het water en de op het oog onherstelbare dijk, is het 
nog steeds onvoorstelbaar en een buitengewone prestatie hoe 
de Westkappelaars onder het motto ‘Westkapelle Herrijst’ de 
wederopbouw van het dorp en het sociale leven hebben aan-
gepakt. De vrouwen op de cover van dit blad stappen dan ook 
tussen de verwoestingen en het oorlogstuig maar goedge-
mutst de toekomst tegemoet. Maar dat neemt allemaal niet 
weg dat er ook jarenlang een collectief trauma is geweest. Alles 
was gericht op het achterlaten van en niet meer denken aan 
de meegemaakte ellende. “We moeten vooruit”, zegt ook een 
zwaar getroffen Westkappelaar in de film. Bijna iedereen was 
familieleden of vrienden verloren en ook daar werd jarenlang 

niet of nauwelijks over gesproken. In de jaren vijftig en zestig 
leerde je op school alles over de 2e Wereldoorlog en het held-
haftige verzet van de Nederlanders, maar wat er in ons eigen 
dorp gebeurd was, bleef onbesproken. De naoorlogse gene-
ratie moest daar beetje bij beetje achterkomen door het zelf 
verzamelen van informatie. Herdenkingen van de oorlog en 
de slachtoffers waren er niet, behalve de activiteiten van oor-
logsveteranen uit Engeland. De oorlogdemon bleef nog jaren-
lang in Westkapelle wonen. Pas na een halve eeuw begon ook 
in Westkapelle het trauma te slijten, kwamen er verhalen los 
en kon het eigen oorlogsverleden meer aandacht krijgen. Het 
Polderhuis is een exponent van de herleving van de oorlogsge-
schiedenis. 

Herdenking 1 november 2023
Woensdag 1 november om 11 uur herdenken we de militaire 
slachtoffers die omgekomen zijn bij de bevrijding van Westka-
pelle. Marcel Adriaanse leidt de ceremonie in de tuin van het 
Polderhuis. Familieleden van veteranen komen speciaal uit 
Engeland voor dit bijzondere moment. Vertegenwoordigers 
van de ambassades van verschillende landen, zullen hierbij 
aanwezig zijn evenals de gemeente en provincie. De brassband 
OKK zal ook deze keer zorgen voor de muzikale omlijsting tij-
dens de herdenking. De lament wordt gespeeld door Kelly 
Heathfield van Inter Scaldis Pipes and Drums. De basisscholen 
van Westkapelle verlenen medewerking aan de herdenking. 

Om 12 uur is er achter de vuurtoren een herdenking van de 
burgerslachtoffers. De organisatie hiervan ligt bij CBS De 
Lichtstraal. De kinderen zullen, samen met de Nederlandse 
Commando’s, net als voorgaande jaren bloemen leggen op de 
graven van de slachtoffers van het bombardement van 3 okto-
ber 1944 en van de oorlogshandelingen die daarop volgden. 
Ook hieraan zal OKK een muzikale bijdrage leveren. 
Aansluitend zal er nog een kleine delegatie naar het Landings-
monument gaan bij het KNRM station Westkapelle om daar 
kransen te leggen. 
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Lichtjesavond zondag 24 december
Over de hele wereld worden op kerstavond kaarsen aangesto-
ken bij oorlogsgraven. Dit jaar zal dit eerbetoon voor het eerst 
ook in Westkapelle plaatsvinden. 
Om 17 uur verzamelen we bij de vuurtoren waarna we de kaar-
sen zullen plaatsen en ontsteken bij de graven van de oorlogs-
slachtoffers. 
De organisatie hiervan ligt bij het Polderhuis. We roepen ieder-
een op om mee te doen aan dit bijzondere eerbetoon en stil te 
staan bij onze dierbaren op kerstavond. 

Een (bijna) vergeten oorlogsslachtoffer

 

Levinus Hendrikse 
(1910-1942)

Levinus Hendrikse werd op 27 april 1910 geboren als zoon 
van Hendrik Hendrikse (alias Eintje van Dalias) en Krina Lou-
werse. Hij groeide op in het oude Westkapelle. In de crisisjaren 
koos hij voor een leven als militair en hij werd marinier bij de 
Koninklijke Marine. Als twintiger was hij gelegerd in de mari-
nekazerne in Vlissingen en bereikte de rang van Marinier 1e 
klas. Op 27-jarige leeftijd trouwde hij in 1937 met zijn dorpsge-
note Leuntje van Vaardegem. Hij kreeg met haar een dochter. 
In 1939 werd hij uitgezonden naar het toenmalige Nederlands 
Indië, waar hij dienst deed op het vlaggenschip van de Kon. 
Marine, de lichte kruiser H.M. De Ruyter. 
In 1942 werd Nederlands Indië aangevallen door Japan. Levinus 
Hendrikse vocht mee tegen de Japanners in de Slag in de Java-
zee. Deze slag werd een debacle voor de geallieerde vloot en 
Levinus ging op 27 februari 1942 met ‘De Ruyter’ ten onder. 
Dat Levinus was gesneuveld kreeg zijn familie pas 4 jaar later, 
op 5 februari 1946, te horen. Hij heeft een zeemansgraf, maar 
zijn naam staat vermeld op het Karel Doorman-monument op 
de begraafplaats Kembung Kunia in Surabaya. 
Leuntje van Vaardegem trouwde later met Willem Johannes 
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Abraham Duininck en vestigde zich in Axel. 
Op 1 november herdenken we ook Levinus Hendrikse. 

Rushing to Flushing; wandeling 2 november
In de voetstappen van de geallieerden, die oprukten na de 
landing, wandelen we op donderdag 2 november om 8.30 uur 
naar Zoutelande, Dishoek en Vlissingen. We starten bij het 
Polderhuis en onderweg zijn er nog herdenkingen waarbij aan-
gesloten kan worden. Het is een informatieve wandeling langs 
de oorlogsgeschiedenis. Iedereen is welkom om hieraan mee 
te doen. Enige wandelervaring is wel vereist. Deelname gratis, 
aanmelden kan via info@polderhuiswestkapelle.nl 

Exposities
Naast de vaste museumcollectie zijn er in Het Polderhuis voort-
durend aansprekende wisseltentoonstellingen.  

Mondriaan op Walcheren, van figuratief naar abstract, bovenver-
dieping Het Polderhuis: 15 april 2023 t/m 14 april 2024
Bij een bezoek aan het Polderhuismuseum is inbegrepen het 
bezichtigen van een bijzondere expositie over de Nederlandse 
schilder Piet Mondriaan (1872–1944).
De expositie toont in woord en beeld Mondriaans ontwikkeling 
van figuratief naar abstract. Helaas zijn de originele werken 
voor het Polderhuis onbereikbaar. Maar er hangen wel hoog-
waardige replica’s van enkele landschappen uit zijn figuratieve 
periode en uiteraard van zijn ‘vuurtorens’.

20 jaar Kustmarathon Zeeland, museumcafé Polderhuis, vanaf 16 
september 2023

Willebrordstraat 15 
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Adrie 

Huibregtse

M: 06 - 30 82 62 58 | E: info@a3h.nl  | W: www.a3h.nl



4

Deze fototentoonstelling toont de ware aard van de fameuze 
Kustmarathon Zeeland, van haar begin tot en met de laatste 
aflevering. 20 heroïsche finishers. 20 jaar weer en wind. 20 jaar 
plezier in organiseren, 20 jaar duizenden deelnemers die een 
heldendaad verricht hebben.
De kustmarathon begon als hardloopwedstrijd maar groeide 
uit tot een totaalspektakel, met wandelen, MTB, lightkustrun 
en een trail. Met zoveel onderdelen en zoveel deelnemers heeft 
iedereen wel op de een of andere manier een connectie met de 
kustmarathon. Een expo die niet gemist mag worden. 

Vuurtorens actualiteiten
Ook dit jaar zijn de vuurtorens weer druk bezocht. Gelukkig 
mochten er na het aanbrengen van de steunbalken in het ijze-
ren torentje dit voorjaar weer meer bezoekers gelijktijdig naar 
boven. Desondanks stonden er bij de beide torens soms lange 
wachtrijen voor de ingang. Een vuurtoren beklimmen blijft fas-
cinerend en dan boven van het uitzicht genieten, wetende dat 
de beide vuurtorens nog steeds in gebruik zijn. 
In de vuurtoren in het dorp was en is een mooie expositie te zien 
van amateur schilders uit Vlissingen waar de bezoekers veel 
waardering voor hadden. Deze is nog te bewonderen tot begin 
november. Ook werden de torens tijdens de open monumen-
tendag begin september druk bezocht, ondanks het hete weer. 
In totaal konden we op die dag bijna 600 bezoekers noteren. 
Vanaf 11 september was de vuurtoren ruim anderhalve week 
dicht vanwege de werkzaamheden voor het vernieuwen van 
apparatuur en antennes van KPN in en op de vuurtoren in het 
dorp. Op één dag zijn met een gigantische hoogwerker van 
wel 60 meter hoog alle relevante antennes vervangen, waar 
het verkeer de nodige hinder van ondervond. Inmiddels is het 
mobiele netwerk van KPN in ons dorp weer operationeel en is 
de toren weer open voor bezoekers. 

Nacht van de nacht 
Op zaterdag 28 oktober is het Nacht van de Nacht. Deze avond 
heerst de duisternis, een initiatief van de provinciale milieufe-
deraties. We kunnen dan weer eens ontdekken hoe mooi een 
echte stikdonkere nacht is. Diverse gemeenten, bedrijven en 
huishoudens doven hun licht om aandacht te vragen voor licht-
vervuiling en energiebesparing op verlichting.
De vuurtorens zijn allebei geopend van 20-22 uur. 

Repair- en digicafé
12 oktober, 9 november, 14 december 2023 en 11 januari 2024, 
13-16 uur.

Vrijwilligers van het Polderhuis zitten deze middag klaar om te 
kijken of ze kapotte apparaten kunnen repareren. Wel alleen 
spullen die in de handen naar binnen kunnen worden gedra-
gen! Reparatie is gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld). Ook oplossing van problemen met digitale apparaten, 
zoals tablet of mobiele telefoon.

Digicafé
26 oktober, 23 november, 21 december 2023 en 25 januari 2024, 
13-16 uur.
Vrijwilligers van het Polderhuis en ZB Bibliotheek Zeeland 
zitten deze middag klaar om te helpen bij het oplossen van 
problemen met digitale toestellen, in gebruik of in de omgang, 
bijvoorbeeld het gebruik van email, het versturen van foto’s of 
het gebruik van een app.

Handwerkcafé 
19 oktober, 16 november en 21 december, 13:30 – 16:00 uur
Breien en haken voor iedereen in een gezellige sfeer, samen met 
de vrouwen van de handwerkgroep ‘De Mutsen; 13.30-16 uur. 

Excursie geheimen van het getij 
28 oktober, 19.30 uur. Een ontdekkingstocht in de duisternis 
over het strand onder leiding van een ervaren IVN- gids. Komen 
er dan andere dingen tot leven dan overdag?
Kosten € 5,- p.p. Aanmelden via info@polderhuiswestkapelle.nl
voor 27 oktober.

Vogelexcursies
Vogelexcursie Noordervroon: 14 oktober, 10.00 uur
Vogelexcursie De Sint Laurense Weihoek: 21 oktober 9.00 uur
Ook dit najaar gaan we weer op pad naar het Noordervroon en 
de Sint Laurens Weihoek. 
Deze natte natuurgebieden bieden plaats aan vele vogels die 
daar een heel jaar door zitten of komen foerageren op weg naar 
het noorden of zuiden. 
Meer info op polderhuiswestkapelle.nl. Kosten € 6,- p.p. 
Aanmelden via info@polderhuiswestkapelle.nl.

Zing maar mee 
19 oktober Bij de Koster, 23 november Brasserie De Fontein, 
aanvang telkens 19.30 uur.
Al voordat het Polderhuis er was, waren er zangavonden. Met 
z’n allen bij elkaar komen en zingen geeft verbinding. De dijk-
werkers en de gaaischieters doen het al honderden jaren. Een 
prachtige traditie die ingebakken zit in onze cultuur. Toegang 
en meezingen gratis. 
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Lezing ‘Gekrompen dorpen rondom Westkapelle’
16 november om 19.30 uur in het Polderhuis.

Boudewijnskerke, gekrompen dorp met vliedberg

In de middeleeuwen lagen rondom Westkapelle en ook ver-
spreid over Walcheren meer dorpjes dan we vandaag kennen, de 
nu ‘gekrompen dorpen’. Ook kende het eiland een groot aantal 
zogenaamde kasteelbergjes, ook wel vliedbergen genoemd. In 
een presentatie met veel beeldmateriaal zal Bernard Meijlink 
(werkzaam bij de Walcherse Archeologische Dienst) ingaan op 
de aard en het lot van deze middeleeuwse structuren.

Taartenbakwedstrijd
25 oktober. In de herfstvakantie organiseert het Polderhuis een 
wedstrijd ‘taarten bakken’. Creaties inleveren tussen 12.30 en 13 
uur bij Polderhuis, waarna beoordeling door de jury. 
Gratis proeven vanaf 14.30 uur, maar op=op.

Mannenontbijt met ‘een reis door het verleden’
11 november, 9.00 uur.
Heerlijk ontbijten en tegelijkertijd een visuele en tastbare reis door 
het rijke Zeeuwse verleden met Johan Elzinga uit Middelburg, de 
man van Luctor et Detector. Hij vertelt hoe je met een metaalde-
tector de geschiedenis kunt ontdekken en toont zijn bodemvond-
sten. Deelnemers kunnen de metaaldetector zelf uitproberen. 
Maximaal 30 deelnemers. Kosten € 10,- p.p. Aanmelden via 
info@polderhuiswestkapelle.nl, of  0118 570700.

Mamacafé, thema ‘met plezier bewegen’ 
16 november 9.00-11.30 uur.
Matthijs Page, kinderfysiotherapeut bij Cool2BFIT vertelt hoe 
belangrijk bewegen is voor kinderen. Door te bewegen en te 
spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek en hebben ze 
een betere nachtrust. Polderhuis, 9-11.30 uur; kosten € 7,- p.p., 
inclusief koffie/thee met koek. Aanmelden voor 14 november via 
info@polderhuiswestkapelle.nl of  0118 570700.

Donateurs voor ondersteuning Polderhuis
Het Polderhuis is een spil in de samenleving van Westkapelle 
geworden. Een ontmoetingsplaats waar jong en oud, bewoners 
en toeristen elkaar ontmoeten. De vele activiteiten die het Pol-
derhuis ontplooit zorgt o.a. voor leefbaarheid in de kern. Denk 
hierbij aan het Repair-, digi- en handwerkcafé, maar zeker ook de 
zomerse Woensdag Westkapelle dagen. Daarnaast zorgen het 

Polderhuisblad, de zing maar mee avonden 
en de exposities voor het behoud van de cul-
tuur en traditie binnen de kern.
Wil je ook het Polderhuis ondersteunen in al 
haar activiteiten? Word dan donateur. Voor € 
25 per persoon per jaar (partnerkaart + € 10) 
help je mee aan alle activiteiten en lever je 
een bijdrage aan de leefbaarheid in Westka-
pelle. Meld je aan bij het Polderhuis aan de 
balie of stuur een mail met je adresgegevens 
naar: info@polderhuiswestkapelle.nl

Inschrijven digitale Polderhuis infobulletin
Elke maand verschijnt het digitale infobul-
letin met het laatste nieuws van het Polder-

huis in de mailbox. Dit is opgebouwd uit verschillende rubrie-
ken. Nieuwtjes, oudjes en nog veel andere leuke dingen. Wil je 
dit ook ontvangen? Schrijf je dan in via www.polderhuiswestka-
pelle.nl>Nieuwsbrief>meld u aan’. Op deze manier mis je niets 
van de activiteiten die bij het Polderhuis te doen zijn. 

Polderhuis Quiz 
15 december 19.30 uur.
Quizmaster Ivo van Beekhuizen gaat de kennis van de verschil-
lende teams testen met verschillende vragen over Zeeland, 
Nederland en natuurlijk ook Westkapelle. 19.30 uur, Polderhuis. 
Aanmelding teams voor 12 december via 
info@polderhuiswestkapelle.nl of 0118 570700

Vier het met de vlag     

Foto Omroep Zeeland

Heb je een jarige in je familie of een vriend of goede kennis? 
Wil je die persoon eens extra in het zonnetje zetten met zijn/
haar verjaardag? Geen mooier cadeau dan de ‘gefeliciteerd vlag’ 
of de stadsvlag van Westkapelle die wappert hoog op de vuur-
toren. Voor meer informatie info@polderhuiswestkapelle.nl of  
0118 570700. 

Aangepaste openingstijden
In de najaar- en winterperiode is Het Polderhuis weer minder 
lang open. Vanaf 2 november is het Polderhuis geopend van 
woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
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De Kloosterstraat, in Westkapelle kortgezegd 
’t Klôôster, kent iedereen als de toegangspoort 
vanaf de Markt naar het badstrand. Het is alsof 
het straatje er altijd al is geweest. Maar de oor-
spronkelijke Kloosterstraat verdween van de 
kaart door oorlogsgeweld.

Langs het tuinpad van mijn vader
Piet Minderhoud en Jan Kaland maken een reis door de tijd 

Deel 16 -      ’t Klôôster

Het middeleeuwse stratenpatroon van Westkapelle 
vormde een soort dambord met oost-west lopende 
hoofdstraten die kruisten met smallere straatjes. 
Eén van die kruisingen werd gevormd door de 
Zuidstraat met de in elkaars verlengde liggende 
Papestraat en Kloosterstraat. De Kloosterstraat was 
dus één van de oudste straten van Westkapelle. Ze 
komt al voor op de 16e-eeuwse plattegrond van 
Jacob van Deventer en ook op die in de Cronyck van 
Smallegange uit 1696. Op deze tekening is de (nogal 
lang lijkende) Kloosterstraat de westelijke afslui-
ting van de buitenplaats van de ambachtsheer, het 
‘Hof van Westkapelle’. 

Evenals Papestraat dankte de straat haar naam 
aan een klooster, dat hier ooit zou hebben gestaan. 
Over dat klooster is verder zo goed als niets bekend. 
Mogelijk was het een soort buitenverblijf van de 
Norbertijner monniken die hun hoofdvestiging 
hadden in de abdij in Middelburg. De reformatie 
van 1574 maakte een eind aan het rijke Roomse 
leven in Westkapelle en omgeving. Het klooster 
werd grotendeels gesloopt en de uitkomende 
Zeeuwse moppen vonden, zo wordt beweerd, een 
hergebruik in het hof van de ambachtsheer. 
De betovergrootouders van een van de schrijvers 
dezes woonden aan de Kloosterstraat en hun doch-
ter Maatje Roelse, alias Môôtje Sol (1904-1987), wist 
te vertellen dat onder hun huis een groot gemetseld 
watergewelf zat. Deze regenbak, met de ‘keele’ in 

Kloosterstraat met oude schuur 1939; foto Eva Besnyö/Maria Austria Instituut



7

de gang naast de voordeur, was volgens haar de 
drinkwaterberging van het klooster geweest. 
Het tussen dit huis en het gemeentehuis 
staande eeuwenoude, hoge gebouw zou ook 
een deel van het klooster zijn geweest. Vòòr 
de verwoesting in 1944 was dit gebouw eigen-
dom van Jakobus Minderhoud, alias Gilles, die 
het gebruikte als landbouwschuur. De schuur 
is goed te zien op een foto met een inkijk in de 
Kloosterstraat, die Eva Besnyö maakte in 1939.  
 
Al met al moet de Kloosterstraat dus ooit een 
belangrijke allee zijn geweest. Maar vooral 
in de armoedige 19e eeuw raakte, net als veel 
andere oude Westkappelse straten en huizen, 
de straat meer en meer in verval. Wel bleef 
het een woonstraat maar naar het zuiden toe, 
dicht bij de dijk, verdween de straat als het 
ware in het niets en werd zij een onverhard pad 
door het zuidervroon. 
Toen in de 1e Wereldoorlog op dit vroon een 
militair tentenkamp lag, werd de Klooster-
straat een drukke verkeersweg want het was 
de enige toegangsweg voor manschappen en 
materieel. 

Helaas zijn niet veel foto’s van de vooroorlogse 
Kloosterstraat bekend. Maar met de weinige 
plaatjes die er zijn, kunnen we ons toch een 
beeld vormen. 
Al in 1914 maakte de schilder fotograaf Denis 
Galloway een foto van een bruidspaar op weg 
naar het stadhuis, waarmee hij ons tegelijker-
tijd een inkijk in de Kloosterstraat gunt. 

Als we deze foto vergelijken met de 25 jaar later 
gemaakte foto van Eva Besnyö kunnen we zien 
dat er in die tijd wel wat in de straat is gereno-
veerd. Omstreeks 1930 werd de Kloosterstraat 
verlengd, eigenlijk bestraat tot aan de Groene-
weg, en aan weerszijden bebouwd met wonin-
gen. Bewoners spraken sindsdien wel over het 
oude en het nieuwe Klôôsterstraetje.
Op een vanuit het zuiden gemaakte foto op 
een ansichtkaart uit 1934 zien we groepjes 
Westkappelse meisjes en jongens in kleder-
dracht met ook enkele voor die tijd moderne 
woningen.

In de jaren voor de 2e wereldoorlog deden meer 
moderniseringen hun intrede in Westkapelle. 
In het gehele dorp werd riolering aangelegd, zo 
ook in de Kloosterstraat. De werkzaamheden 
in 1938 werden gefotografeerd op nagenoeg 
dezelfde plaats als die op de ansichtkaart.

Rechts achter de uitgegraven hopen grond zien 
we het huis A62 met de blinden, bewoond door 
Daniël de Pagter (Dôône Nagel) en zijn familie. 

Bruidspaar in de Kloosterstraat, 1914; foto Denis Galloway

Kloosterstraat vanuit het zuiden, 1934

Aanleg riolering in de Kloosterstraat; 1938
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Johanna de Pagter (1926-1944) 
in het glint van het ouderlijk huis 
A62; ca. 1930

Verwoestingen aan de Kloosterstraat, 
met op de achtergrond de stroomgeul 
achter het dijkgat; 1945

Hier was de ingang van de oude Kloosterstraat

De Kloosterstraat verworden tot een binnenterrein…

Op een foto uit 1930 zien we de dochter 
des huizes, de toen 4-jarige Johanna 
de Pagter, in het glint van het huis. Zij 
kwam samen met haar ouders om het 
leven in de molen De Roos door het 
bombardement van 3 oktober 1944.
Dit bombardement maakt een einde 
aan deze gehele, in alle opzichten, 
antieke wereld. Vrijwel geen enkel huis 
aan de dicht bij de dijk gelegen Kloos-
terstraat bleef overeind. 

Het dijkherstel na de oorlog bestond 
uit het aanleggen van een inlaagdijk 
achter het dijkgat over een deel van de 
voormalige Kloosterstraat. 

In het naoorlogse wederopbouwplan 
koos men ervoor de Kloosterstraat ca. 
100 meter te laten opschuiven naar het 
oosten. Een gehele nieuwe Klooster-
straat dus. Stedenbouwkundig gezien 
waren daar goede argumenten voor, 
want wat resteerde van de oude Kloos-
terstraat was wel erg kort en beperkte 
ook de gewenste vernieuwingen aan de 
Markt. Maar cultuurhistorisch gezien 
was het een verlies, want één van de 
nog middeleeuwse en voor Westka-
pelle zeer karakteristieke straatjes 
verdween voorgoed en het oude dam-
bordpatroon werd hier verstoord.  

In deze rubriek maken we reizen van 
nu naar toen en terug, wat de vraag 
oproept of we anno 2023 nog iets van 
de oude Kloosterstraat terug kunnen 
vinden. 
Aan de kant van de Zuidstraat herinnert 
hoegenaamd niets eraan dat hier ooit 
de ingang van de Kloosterstraat lag. 
Maar aan de zuidkant is er wel iets van 
de oude straat overgebleven.
De baan vanaf de Achterweg naar een 
binnenterrein achter de Markt/Zuids-
traat volgt het vooroorlogse straattra-
cee. Als de fotograaf van de ansicht-
kaart uit 1934 een tijdreis naar het nu 
zou maken, zou hij ineens in de Ach-
terweg staan en een heel andere foto 
maken.  

Het is niet, dat je je hier in het vooroor-
logse Westkapelle waant. Maar het zij 
zo, nieuw voor oud.

De foto’s komen uit de collecties van 
de Stichting Cultuurbehoud West-
kapelle en Piet Minderhoud.
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Feestjaar - 800 jaar stadsrechten

Op 13 mei is het feestjaar Westkapelle 800 jaar stadsrechten offi-
cieel afgetrapt met een grote optocht door het dorp en een feest 
op de Markt. Deze dag was het startschot voor een jaar lang eve-
nementen en activiteiten in het kader van 800 jaar stadsrechten. 
In de zomerperiode hebben verschillende activiteiten plaatsge-
vonden, zoals het Veers Muziekfestival, een expositie, de Grote 
Kreek Cup viswedstrijd, Rosé aan zee en de Beachgames. 
Recentelijk, op 13 en 14 oktober, hadden we het concert van 
Koor Exaudi en Concertina en een groot 800 jaar Westkapelle-
feest op de Zandbooi. 
Maar de pret is nog niet voorbij. Ook in de komende maanden 
zijn verschillende mensen en organisaties bezig met het orga-
niseren van evenementen. Met elkaar, voor elkaar!

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een feestweek in 
december, een muzikaal evenement in februari en een Wassch-
appels kampioenschap curling. Meer informatie hierover volgt 
op een later moment.

Iedereen die iets wil organiseren in het kader van 
800 jaar, kan contact opnemen met de werkgroep via  
info@westkapelle800.nl. Meer informatie over hoe de werk-
groep een evenement financieel kan ondersteunen, is te vinden 
op de homepage van www.westkapelle800.nl. 
Westkapelle 800 jaar stadsrechten collectors items, zoals 
de 800 vlag, de herinneringsmunt of een speciale postzegel 
zijn nog te koop bij het Polderhuis. Ook zijn er nog T-shirts en  
hoodies te koop.

Najaarsevenementen en -activiteiten 2023 

20 oktober Lampionoptocht met OKK
 Vertrek Markt, 19 uur
26 oktober Lezing KNRM Westkapelle
 Jesse Meliefste vertelt over de geschiede-

nis en de activiteiten van de KNRM-post 
Westkapelle; organisatie St. Cultuurbe-
houd Westkapelle; 19.30 uur, Polderhuis

4 november Concert Freedom Koor Zeeland
 20 uur, Moriakerk
10 en 11 nov. ‘De geest van Wasschappel’
 Toneeluitvoering van de Wasschappelse 

Toneelploeg, natuurlijk in het Westkap-
pels dialect en in het kader van 800 jaar 
stadrechten. 

18 november Intocht Sinterklaas
  Ca. 13.30 uur aankomst bij de toren 

25 november Najaarsconcert OKK
 Het thema is 800 jaar stadsrechten. 
 19.30 uur, ‘Westkapelle Herrijst’
1 december Wasschappels Curlingkampioenschap
 IJsbaan Markt Middelburg
16 december Kerst Sing-in. 19.30 uur, Moriakerk

Markt 82 - Westkapelle
Tel. 0118 -571539

E-mail info@houmesmakelaars.nl

HOUMESMAKELAARS.NL

M A K E L A A R S

• Bemiddel ing 
 bi j  aan- 
 en verkoop

• Taxat ie

• Advies

HOUMES 
MAKELAARS

Actieve makelaars
         die de markt 
      in beweging houden...

Energiepraktijk Het Klopt
Begeleiding, behandelingen en massages

06 - 15 11 08 00
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Uw uitvaartverzorger 
Léon Dekker
0118-462205

Vergeet mij niet is ’t woord der liefde
Vergeet mij niet houdt eeuwig stand
Vergeet mij niet, ’t zal eeuwig duren
Vergeet mij niet aan ’t hemels strand

Westkapelle werd getroffen door het overlijden van twee mensen die veel hebben betekend voor Het Polderhuis en de 
gehele Westkappelse gemeenschap.

Yvonne van Beekhuizen-Janse
4 oktober 1954 – 24 augustus 2023
 
Yvonne heeft mee aan de wieg gestaan van het Polderhuis. Toen haar man Jan, onze voor-
zitter, en Ada van Hoof de plannen steeds meer ontwikkelden, heeft zij haar man regel-
matig thuis moeten missen, maar tegelijkertijd steunde zij de plannen in raad en daad en 
heeft zij op veel manieren een bijdrage aan de totstandkoming van het museum geleverd. 
Mede dankzij haar kon dat een succes worden. Yvonne heeft de horeca vanaf het begin mee 
opgebouwd en steeds groter zien worden. Ook was zij degene die lang de planning voor de 
vrijwilligers regelde en de waardering voor alle vrijwilligers verzorgde. De versieringen op 
de cadeautjes heeft ze ook lang zelf gemaakt. Veel bloemstukjes in de ontmoetingsruimte 
kwamen van haar hand. Wat ze op de cursus maakte, kwam ook terug in het Polderhuis. 
Sfeer en gezelligheid brengen was wat ze deed. Verzorgen zat haar dus duidelijk in het 

bloed. De laatste paar jaar kwam ze met Jan of Ivo nog op de koffie en een appelrondje tijdens een kort uitstapje. Haar ziekte 
nam haar steeds meer weg uit het dagelijkse leven. Een groot verlies voor haar familie en het Polderhuis. 

Kornelis Pouwelse
26 januari 1932 – 10 september 2023
 
Als er één Westkappelaar is, die werkelijk het hele dorp kende, dan is het Kees wel.
In zijn werkzame leven was hij gemeentebode en in die functie was hij veel op straat en ook 
aanwezig bij alle Westkappelse huwelijksvoltrekkingen. Daarbij was hij beheerder van ‘West-
kapelle Herrijst’. Van jongs af aan was hij een verenigingsman pur sang. Vanaf zijn 15e jaar was 
hij muzikant bij OKK en dat bleef hij zijn hele lange leven. Van OKK was hij naast actief kor-
nettist ook jarenlang bestuurslid en tot het laatst beheerder van de muziekbibliotheek. Jaren 
daarvoor was hij al de eerste penningmeester van de gymnastiekvereniging Hygiëa. 
Kees was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en cultuur van Westkapelle. Dat bracht hem 
in het bestuur van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle. Vooral de oorlogsgeschiedenis 
zat hem diep in het hart. Hij had het bombardement van 3 oktober 1944 aan den lijve meege-

maakt en bleef zich veel details daarvan zijn hele leven herinneren. Het Polderhuis maakte dankbaar gebruik van zijn kennis en in 
veel documentaires op radio, tv en in de kranten moest hij zijn ervaringen vertellen. Zijn kennis van het oude dorp en de inwoners 
was enorm en hij was een welkome en onmisbare vraagbaak voor iedereen die daar meer van wilde weten. 
Kees was naast zijn sociale activiteiten een familieman. Vrijwel alles wat hij deed, deed hij samen met zijn vrouw Koos. Het verlies 
voor haar en zijn kinderen en (achter)kleinkinderen is dan ook groot. Maar eigenlijk is Kees onvervangbaar voor heel Westkapelle. 

Dat we ons Yvonne en Kees blijven herinneren en hun nalatenschap koesteren.
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voor al uw installatiewerk
lektrotechniek Kris Pouwelse




brand-
beveiliging

toegangs-
controle

camera

brandwerende 
dossierkast

inbraak-
beveiliging

noodverlichting

BOUW VEILIG   WOON VEILIG!

Detec adviseert u 
graag over de 

 beveiliging van 
uw woning of 

 bedrijfspand. 

www.deteczeeland.nl      •   0118-651750

Elk jaar wordt er 
in Nederland 85.000 

keer ingebroken. 

  
  Register-

Eva Besnyöstraat 14

TAXATIES: ADVIES:

4361 DA Westkapelle

woningen, bedrijfspanden aan- en verkoop
commercieel vastgoed onteigening

bedrijfsverplaatsing

06-51566977

bouwgrond, planschade

ca. 2019 

ca. 1935 
ca. 1945 

Al ruim 140 jaar  
het vertrouwde adres 
in Westkapelle 

ca. 1980 

de winkel van alles! 

Elke vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur is Bij de Koster open voor een kopje koffie of thee, 
stukje taart, high tea, soep, een borreltje en een praatje in een gezellige omgeving. 

Graag tot ziens!

Bij de Koster is te boeken voor feestjes, visites, condoleances, lezingen, 
uitvoeringen, hobbyruimte. Dit alles kan inclusief catering zoals zelfgebakken taart, 

warm- en koud buffet, high tea etc. 
Er zijn drie zalen van 50m2 die samen een grote zaal kunnen vormen. 

Ook het huren van de kerk of het kerkplein is mogelijk.

Bij de Koster  |  Markt 65  •  4361 AE Westkapelle  •  0118 571909
info@bijdekoster.nl  •  www.bijdekoster.nl

Oude Zandweg 24  |  4361 SK Westkapelle  |  0118 - 572 427      

info@aangeenbrugelectro.nl  | www.aangeenbrugelectro.nl 

WITGOED REPARATIE VERKOOP ONDERDELEN 
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H O O F D S P O N S O R :

Autobedrijf Faasse

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur

Voor kwalitatief full service 
auto-onderhoud aan alle 
merken auto’s tegen een 

betaalbaar tarief, bent u bij 
Autobedrijf Faasse aan het 

juiste adres!

Autobedrijf Faasse
Zuidstraat 27
4361 AA Westkapelle

     0118 – 57 13 82

     0118 - 57 24 59

     auto-faasse@zeelandnet.nl

     www.auto-faasse.nl

Uw adres voor: Onderhoud
 Reparatie
 APK-keuring
 Banden
 Occassions
 Aircoservice
 Ruitreparatie
 Schade taxatie
 Inbouw navigatie en carkit
 In- en verkoop nieuw en
 gebruikt

 
Computerreparatie 

ondersteuning 
& onderhoud  

  

De Zompe 41 - 4353 RT - Serooskerke 
info@profcom-it.nl - www.profcom-it.nl 

0118-572249 

COMPUTERREPARATIE

ONDERSTEUNING & ONDERHOUD

Colofon
Polderhuisblad – Wasschappels Magazine 
 Jaargang 24, nr. 101; oktober 2023

Het Polderhuisblad is het orgaan van ’Het Polderhuis Musea & Meer’ en verhaalt 
over de cultuur en het sociale leven van Westkapelle vroeger en nu. 
Verschijnt eenmaal per kwartaal; oplage 1750.
Gratis voor inwoners van Westkapelle en donateurs; donateursgeld incl. abon-
nement € 25,- per jaar.

Adres: Zuidstraat 154-156, 4361 AK  Westkapelle
www.polderhuiswestkapelle.nl - E: info@polderhuiswestkapelle.nl
Tel.: 0118-570700 - Bank: NL14 RABO 0114961875

Redactie: Jan Kaland, Lieneke van den Heuvel, Ivo van Beekhuizen.
E: redactie@polderhuiswestkapelle.nl
Bijdragen: André Roelse, Werkgroep Westkapelle 800 jaar stadsrechten, Piet 
Minderhoud.
Samenstelling en fotobewerking cover: Jan de Jonge

Vormgeving: De Witte Print & Design, ’s-Gravenpolder, Tel. 0113-745228

Copyright: De auteursrechten op de inhoud van het Polderhuisblad berusten bij 
Het Polderhuis of, indien die is vermeld, de auteur.

Het volgende nummer verschijnt in januari 2024; kopij vòòr 16 december 2023.

PeBo

• WANDTEGELS

• VLOERTEGELS

• NATUURSTEEN

Grindweg 4
4361 SL  Westkapelle 
GSM  : 06 1697 0986
E-mail : info@jvanmoolenbroek.nl

Opmerkelijk kunstwerk
Jan Toorop (1858-1928) 

Zee en duin bij Zoutelande
Olieverf op karton, 61,5 x 47,5 cm. 
1907; Collectie Kunstmuseum Den Haag

Jan Toorop was een invloedrijke kunstenaar. Hij 
verbleef en werkte veel in Domburg en was hier 
de initiator en inspirator van de Domburgse kun-
stenaarskolonie. 

Tijdens zijn verblijf op Walcheren maakte hij uiteraard ook uitstapjes buiten Domburg en maakte hij landschapsschilderijen in 
Veere, Westkapelle en, zoals deze, in Zoutelande. 
Toorop heeft in verschillende stijlen gewerkt en met dit Zoutelandse werk uit 1907 bevindt hij zich in het neonimpressionisme 
en lijkt hij geïnspireerd door Van Gogh. De techniek is het pointillisme, met de naast elkaar geplaatste kleurrijke stippen. Het 
Zeeuwse licht krijgt hierdoor een extra accent. Toorop weet hier de sfeer van de Walcherse kust en duinen exact te raken. Eigenlijk 
kun je vandaag de dag hetzelfde beeld nog aanschouwen. Maar dan wel als er geen strandhuisjes staan en de meisjes in kleder-
dracht zullen we ook niet snel vinden.


